
STARTBRIEF

BRIEF 2

Hoi journalisten en vormgevers in de dop,

Kidsweek heeft jullie hulp hard nodig. 
De krant moet over 45 minuten naar de drukker, maar we 
missen nog een artikel. Aan jullie de taak om de uitdaging 
aan te gaan en het artikel binnen de tijd te verzamelen.
Aan de hand van deze puzzels kunnen jullie alvast 
achter de titel komen. Noteer de antwoorden op het 
antwoordkaartje.

Let op! Denken jullie de titel goed te hebben? Laat hem 
dan aan je juf/meester zien om verder te kunnen.

Succes!

Groetjes Scoop

Hoi journalisten en vormgevers in de dop,

Super, jullie hebben de titel goed geraden! Knip de 
titel uit en plak deze op de lege pagina uit de krant. 
Maar we hebben uiteraard meer nodig om het artikel 
binnen de tijd af te krijgen. Deze ronde kunnen jullie 
de foto’s verdienen. Uit de volgende vier puzzels 
komt telkens een woord. Van al deze woorden maak 
je één tekening. Zorg ervoor dat alle woorden op je 
tekening te zien zijn. Schrijf de antwoorden op het 
antwoordblad.

Laat de tekening aan de juf/meester zien en wie weet 
verdien je de foto’s en een nieuwe aanwijzing om 
verder te kunnen. 

Succes weer!

Groetjes Scoop



BRIEF 3

LAATSTE BRIEF

Hoi journalisten en vormgevers in de dop,

Gefeliciteerd! Jullie hebben de titel en de foto’s al ontdekt. 
Knip ook de foto’s uit en plak deze op de lege pagina uit 
de krant. In deze laatste opdracht gaan jullie op zoek naar 
de tussenkopjes. Hebben jullie alle drie de tussenkopjes 
gevonden? Laat ze dan aan jullie leerkracht zien. Hij of zij 
bepaalt of de opdracht goed gekeurd is. 

Is de opdracht goedgekeurd? Dan krijgen jullie van jullie 
leerkracht de tussenkopjes en de teksten. Deze kunnen 
jullie weer opplakken. Hebben jullie het artikel af?  
Laat hem dan aan jullie leerkracht zien. Als alles goed  
is gegaan, ontvangen jullie de laatste brief!

Succes weer!

Groetjes Scoop

Hoi journalisten en vormgevers in de dop,

Stop de tijd! Jullie hebben het gered om de pagina 
binnen 45 minuten af te krijgen, gefeliciteerd!
Hier zien jullie het resultaat. 

Bedankt voor jullie hulp!!

Groetjes Scoop



DEEL 1 
PUZZEL 1: SORTEERPUZZEL

DEEL 1 
PUZZEL 2: GETALLENDOOLHOF

Wij scheiden afval, zodat het gemakkelijk te recyclen is. Recyclen is namelijk goed voor het milieu. 
Recyclen betekent dat je afval hergebruikt om nieuwe producten mee te maken. Hieronder staan 
verschillende soorten afval. Het is belangrijk dat je van 1 naar 2 gaat enz. Schrijf de letters van de 
plaatjes op als het afval bij het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) hoort. Je kunt de letters naast de 
puzzel opschrijven. 

Er zijn even getallen en oneven getallen. Begin in het midden bij X. Het doel is een tegel te halen 
die aan de buitenrand van de puzzel ligt. Je mag alleen op tegels stappen met een even getal. 
Je kan per stap maar één tegel verder komen. Naar links of naar rechts, naar boven of naar 
beneden (maar niet schuin). Bij welk woord kom je uit? 

  

  

1  batterij

5  verf

3  medicijnen

7  bladeren

2  bananenschil

6  rattengif

4  klokhuis

8  oud brood

  GFT

liever

je

X

hij

dikke

zijn

vele

altijd

is
  
Antwoord: 



DEEL 1 
PUZZEL 3: WOORDZOEKER

DEEL 1 
PUZZEL 4: SPELLINGSSPEL

Streep de antwoorden weg die horen bij de omschrijvingen. 
De letters die overblijven, vormen in de leesrichting de oplossing.

  

  

In elke rij staat drie keer hetzelfde woord. Maar één vorm is goed. 
Kies dit goed gespelde woord. In het vakje erachter staat een letter.  
Zet alle letters achter elkaar voor de oplossing.

G A D T E E N G A M 
S E I Z O E N E N I 
S P A A R L A M P N  
R E T P O K I L E H 
B E D E R V E N E A 
E N O O F E L E T M 
D A M P K R I N G E 
L E I W D N A T O R  

  
1.	 Als je vlees buiten de koelkast bewaart kan het … 
2.	 De aarde draait in één … om zijn eigen as. 
3.	 De laag lucht om de aarde, die ervoor zorgt dat de 

warmte op de aarde blijft.
4.	 Een communicatiemiddel waarmee je kunt bellen.
5.	 Een ander woord voor kevertje. 
6.	 Een stuk ijzer dat andere voorwerpen waarin ijzer zit 

aantrekt. Het heeft een noordpool en een zuidpool.
7.	 Meubel waarin je slaapt.
8.	 Doordat de as van de aarde een beetje scheef staat én 

de aarde om de zon draait hebben we vier ...
9.	 Vervoermiddel met draaiende wieken bovenop.
10.	 Een lamp die minder elektriciteit nodig heeft en dus 

zuiniger is.
11.	 Ik … elke dag twee stuks fruit, dat is gezond. 
12.	 Een soort wieltje met tanden aan de buitenkant. Deze 

tanden passen precies in elkaar. 
13.	 Een gereedschap waarmee je spijkers in het hout slaat.

Antwoord: 

Antwoord: 

  
bangeriken

zonnenschijn

lineaal

crème

infektie

hobbies

reparatie

hypoteek

bangerikken

zonneschijn

liniaal

craime

infectie

hobbie’s

reperatie

hypotheek

bannerikken

zonneschein

lieniaal

cremé

infektie

hobby’s

repaaratie

hipotheek

V

A

L

N

O

O

R

P

O

L

I

A

D

I

S

S

P

U

A

S

P

E

T

M



DEEL 2 
PUZZEL 5: ACCORDEONPUZZEL

DEEL 2 
PUZZEL 6: GEHEIMSCHRIFT

Vul de woorden in die in de zinnen zijn weggelaten of worden beschreven.  
In de gekleurde balk staat van boven naar beneden de oplossing.

Bij elk kommagetal hoort een breuk die precies evenveel waard is. 
De letter die bij die breuk hoort, schrijf je in het vakje onder het 
kommagetal. Let op, één kommagetal komt twee keer voor.

1.	 Continent dat in 1492 door Columbus werd ontdekt.
2.	 Suriname is een Nederlandse … geweest. 
3.	 Met dit werelddeel dreef de VOC handel. 
4.	 De periode van 500 na Christus tot ongeveer 1500. De tijd  

van monniken en ridders en steden en staten. 
5.	 Iemand die het bezit is van een meester. Diegene moet vaak 

hard werken, krijgt niet betaald en wordt slecht behandeld.
6.	 Een geloof waarin de bijbel en Jezus Christus centraal staan. 
7.	 Graven van vroege landbouwers, die gemaakt zijn van enorm 

grote stenen.
8.	 Boeddhisten denken vaak diep na over het leven, dit noemen 

zij …

9.	 Hiermee verdienden de mensen in de Gouden eeuw veel geld.
10.	 Op 5 mei wordt de … van Nederland van de Tweede 

Wereldoorlog gevierd. 
11.	 Zeevarende Noormannen die rond het jaar 800 in 

Scandinavië leefden. 
12.	 Beroemde Nederlandse schilder uit de Gouden eeuw. 
13.	 De vroegste geschiedenis. De geschiedenis die heel erg lang 

geleden is. 
14.	 De mannen in een klooster.
15.	 Tijdens de … Wereldoorlog was Hitler aan de macht. 

          

E = S = I = M = J = 1
8

3
20

1
4

4
200

6
10

  
0,02 0,125 0,1250,25 0,15 0,60



DEEL 2 
PUZZEL 7: HUSSELWOORDEN

DEEL 2 
PUZZEL 8: KENNISPUZZEL

Hieronder staan woorden uit het verkeer. De letters staan niet in de goede volgorde. 
Zet ze in de goede volgorde en zet daarna de letters uit de gekleurde vakjes in de 
horizontale balk eronder. Dan vind je de oplossing van deze puzzel.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beantwoord de vragen en schrijf de letter 
van het juiste antwoord onder de puzzel. 

A.
O.
U.
R.

A.
O.

N.
D.

V.
R.

I.
N.

E.
T.

J.
R.

B.
N.

O.
E.

N.
A.

S.
H.

N.
K.

E.
H.

provincies
deelgebieden
steppe
taiga

savanne
toendra

Rusland
Australië

Brazilië
India

Alpen
Centraal massief

Mont Blanc
Pyreneeën

Aboriginals
Moren

Engelsen
kolonisten

Venezuela
Argentinië

Chili
Uruguay

ongeveer 50
ongeveer 150

ongeveer 100
ongeveer 200

area’s
staten

Antwoord: 

Antwoord: 

D R A A B P Z E

G E N L E W S

H T T K O V O L R U S C

N T P O E K S E T

D R O M V L R E E E V D I

W R O P O G S E

R T I U U K P S N

Z

S G

V

V

C

V

H

DD

S T

S W

K T

1.	 Noord-Amerika is onderverdeeld in stukken.  
Hoe heten deze gebieden?

2.	 Hoe heet de grote grasvlakte in Afrika met  
hier en daar wat bomen?

3.	 Welk land heeft, na China, de meeste 
inwoners ter wereld?

4.	 Welk gebergte ligt op de grens van Frankrijk 
en Spanje? 

5.	 Wie zijn de oorspronkelijke inwoners van 
Australië? 

6.	 Uit welk Zuid-Amerikaans land komt Máxima 
oorspronkelijk?

7.	 Uit hoeveel landen bestaat Europa 
ongeveer?



DEEL 3 PUZZEL 9

Verkleinwoorden
Veel zelfstandig naamwoorden kun je verkleinen. Zo maak je van fiets ‘fietsje’ en van lepel ‘lepeltje’.  
Maak van deze woorden verkleinwoorden. Vul de woorden op de goede plek in de puzzel in. Tel hier- 
voor het aantal letters. De oplossing bestaat uit alle gekleurde letters van boven naar beneden. 

Rekenen maar!
Op welk getal kom je uit? 

Schrijf dit getal op plek 2  
bij het eindantwoord.

Woordslang
Kunnen jullie de woordslang invullen? Elk woord begint met een gekleurd vakje en eindigt in het 
daarop volgende gekleurde vakje. Elk woord begint dus met de laatste letter van het voorgaande 
woord. Zo ontstaat er een woordslang. Alle begin- en eindletters zijn al ingevuld. 

Puzzelroute

Huis
Aap
Juffrouw
Auto
Raadsel 

  

1.	Niet later, maar … 
2.	Geen kabouter, maar een …
3.	Niet alleen, maar …
4.	Niet altijd, maar …
5.	Geen koffie, maar …
6.	Niet oneerlijk, maar …
7.	Niet in de warmte, maar in de …
8.	De bal is niet in, maar …

•	 Start in het midden op de ‘A’.
•	 Drie hokjes in noordelijke richting.
•	 Twee hokjes in zuidoostelijke richting.
•	 Drie hokjes in zuidelijke richting.
•	 Twee hokjes in zuidwestelijke richting
•	 Drie hokjes in westelijke richting.
•	 Een hokje in noordoostelijke richting.
•	 Drie hokjes in noordoostelijke richting.
•	 Vier hokjes in noordwestelijke richting.

Welk woord heb je als laatst 
ingevuld? Schrijf dit woord 
op plek 3. 

Op welk woord kom je uit? Vul deze in op plek 4.

Op welk land kom je uit? 
Vul deze in op plek 5.

Schrijf de oplossing 
op plek 1.

= +
+

+ +

=

=
= ?

2
4

2

V R

S

NT

E

K

U

noord

oost

noord
oost

noordwest

zuidoost
zu

id
west

west

zuid

Kaartlezen
Dit land ligt in M10 en heeft ongeveer 17 miljoen inwoners. 
(zie de wereldkaart)

  
Eindantwoord

1 2 3 4 5



DEEL 3 PUZZEL 10

Geheimschrift
Welk woord staat hier?
11 – 6 – 19 – 6 

A = 6
B = 4
C = 12
D = 18

E = 3
F = 26
G = 7
H = 11

I = 17
J = 25
K = 13
L = 2

M = 24
N = 22
O = 16
P = 23

Q = 14
R = 20
S = 8
T = 1

U = 10
V = 21
W = 15
X = 5

Y = 19
Z = 9

Kleurcodes
Weet jij de Engelse benaming voor deze kleuren? 
Van boven naar beneden lees je een woord.

Puzzelroute
•	 Start in het midden op de ‘C’.
•	 Drie hokjes in noordwestelijke richting.
•	 Vijf hokjes in zuidelijke richting.
•	 Twee hokjes in zuidoostelijke richting.
•	 Vijf hokjes in noordoostelijke richting.

Welk woord heb je als laatst 
ingevuld? Schrijf dit woord 
op plek 3. 

Op welk woord kom je uit? Vul deze in op plek 4.

Op welk land kom je uit? 
Vul deze in op plek 5.

Schrijf dit woord op 
plek 1.

  
Eindantwoord

1 2 3 4 5

noord

oost

noord
oost

noordwest

zuidoost
zu

id
west

west

zuid

Kaartlezen
Dit land ligt in O14, O15 en O16.
(zie de wereldkaart)

Rekenen maar!
Op welk getal kom je uit? 

Schrijf dit getal op plek 2  
bij het eindantwoord.

= +
+

+ +

=

=
= ?

4
3

1

Paars
Roze
Wit

  



DEEL 3 PUZZEL 11

Geheimschrift
Welke woord staat hier? 
ȓ - Ⱦ - ƛ – ǥ – ƨ – Ō 

A = Ō
B = Ų
C = Ɓ
D = Ƃ

E = ƕ
F = ƀ
G = Ʃ
H = ƨ

I = ƛ
J = Ʊ
K = ƪ
L = ǆ

M =ǂ
N = ƿ
O = ǣ
P = ǭ

Q = ǩ
R = ǿ
S = ǥ
T = ȓ

U = ȭ
V = Ⱦ

W = ȼ
X = ȸ
Y = ȵ
Z = ȹ

Tegelpad
Begin bij start en beantwoord de vragen. Ga per stap steeds maar één tegel verder, je mag schuin 
omhoog en recht omhoog. Zorg dat je uitkomt op één van de tegels van de bovenste rij. 

Puzzelroute
•	 Start in het midden op de ‘N’.
•	 Vier hokjes in noordoostelijke richting.
•	 Drie hokjes in zuidelijke richting.
•	 Vijf hokjes in zuidwestelijke richting.
•	 Twee hokjes in noordelijke richting.
•	 Twee hokjes in zuidwestelijke richting.
•	 Een hokje in noordwestelijke richting.
•	 Twee hokjes in noordoostelijke richting.
•	 Vijf hokjes in noordelijke richting.

Op welk woord kom je uit? Schrijf dit woord op plek 3. 

Op welk woord kom je uit? Vul deze in op plek 4.

Op welk land kom je uit? 
Vul deze in op plek 5.

Schrijf dit woord op 
plek 1.

noord

oost

noord
oostnoordwest

zuidoost
zu

id
west

west

zuid

Kaartlezen
Dit land ligt in R13, R14, R15, R16, R17, S14, S15, S16,
S17, S18, T14 en T15. (zie de wereldkaart)

Rekenen maar!
Op welk getal kom je uit? 

Schrijf dit getal op plek 2  
bij het eindantwoord.

= +
+

+ +

=

=
= ?

1
4

1

1.	Gebied met bomen
2.	Welk vervoermiddel heeft wieltjes?
3.	Welk dier leeft in Indonesië?

4.	Welke snack wordt het meest gegeten  
in Nederland?

5.	Niet meer in de mode.

  rennen bakken

gehaktstaaf

panty

bamischijf

tijger

rood

kroket

muis

skelter

boom

tegenstander

frikandel

panda

zeilboot

bos

rok

kaassouflé

kangaroe

laarzen

kipcorn

hond

fiets

uit

nasischijf

olifant

roeiboot

spar

START

model

berenklauw

orang-oetan

skeelers

catwalk

loempia

tas

  
Eindantwoord

1 2 3 4 5



DEEL 3 
BIJLAGE - WERELDKAART



DEEL 1 
ANTWOORDPAGINA

DEEL 2 
ANTWOORDPAGINA

    GFT

PUZZEL 1

EINDANTWOORD

EINDANTWOORD (TEKENING)PUZZEL 5

PUZZEL 7

PUZZEL 8

PUZZEL 6

PUZZEL 2

PUZZEL 3

PUZZEL 4

  

  

  

  

  

  

  

  

Antwoord: 

Antwoord: 

Antwoord: 

Antwoord: 

Titel:

Antwoord: 

Antwoord: 

Antwoord: 

  
0,02 0,125 0,1250,25 0,15 0,60

 Tip! 
Hussel de woorden
door elkaar voor 
een goede titel!



  

  

  

Eindantwoord

Eindantwoord

Eindantwoord

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

PUZZEL 9

PUZZEL 10

PUZZEL 11

(         )

(         )

(         )

(                          )

(                          )

(                          )

DEEL 3 
ANTWOORDPAGINA



Beloning 2 de foto’s

Foto 1 Foto 3Foto 2

Vlinders

Beloning 1
de titel

in

jebuik



Beloning 3 de tekst
Inleiding

Tekst 1

Tekst 2

Hajar (12) uit Amsterdam (Nederland)
‘Mijn ouders vinden me veel te jong 
om over verliefdheid te praten. Ik mag 
er ook geen grapjes over maken. Hoe 
verliefdheid voelt, weet ik niet. Ik denk 
zoals zenuwachtig zijn. Met kriebels in 
je buik. Van mijn geloof mag ik alleen 
trouwen met iemand die ook moslim 
is. Zelf wil ik dat ook graag, want het 
is fijn dat je dan hetzelfde denkt over 
dingen. Soms ben ik wel bang dat ik 
verliefd word op iemand met een ander 
geloof. Hij moet dan voor mij moslim 
worden. En dat lijkt me heel moeilijk 
voor hem. Want hij is het niet gewend 
om bijvoorbeeld geen varkensvlees te 
eten en vijf keer per dag te bidden. Ik 
zou dan ook wel een beetje bang zijn 
dat hij me dat niet waard vindt. Maar 
ik wacht nog even met de liefde. Ik wil 
me nu focussen op vrienden, familie en 
school. 

familie leren kennen. Mijn ouders willen 
dat mijn zus zelf kiest met wie ze trouwt. 
Dat willen ze ook voor mij.’

Haya (12) uit Caïro (Egypte)
‘Ik ben verliefd op een jongen van 
bijna drie jaar ouder. Hij weet het niet. 
Ik wil het hem niet vertellen, ik weet 
niet waarom. Ik schaam me. En ik ben 
bang dat ik ermee gepest word. En dat 
anderen dingen over me gaan denken. 
Dat is niet netjes. Ik heb het wel aan 
mijn moeder verteld. Maar eigenlijk 
hoop ik dat ik die jongen nooit meer zie.  

iemand voor mij uitzoekt. Ze weet toch 
helemaal niet of ik hem dan leuk ga 
vinden? Ik wil later een man uit mijn 
eigen land of uit Amerika. Als ik ouder 
ben, zou ik wel graag met een jongen 
naar de film willen. Daar droom ik 
stiekem toch een beetje over.’

Tvisha (12) uit New Delhi (India)
In India trouwt bijna de helft van de 
meisjes voor haar achttiende. Veel van 
deze huwelijken zijn geregeld door 
de ouders. Ook in grote steden als 
New Delhi worden mensen aan elkaar 
gekoppeld door hun familie. Er is dan 
niet altijd verliefdheid tussen de bruid 
en bruidegom. Maar dat is nu aan het 
veranderen. ‘Ik denk wel dat ik van 
mijn ouders zelf mag weten op wie ik 
verliefd word en natuurlijk wil ik later wel 
trouwen. Ik ben weleens op een bruiloft 
geweest en ik vind de ceremonies heel 
mooi, vooral als het bruidspaar elkaar 
een bloemenslinger omhangt en zeven 
keer om het vuur loopt. Huwelijken zijn 
niet altijd voor eeuwig. Vroeger gebeurde 
het nooit, maar nu is het best normaal 
dat mensen scheiden. Mijn oom en tante 
zijn ook uit elkaar gegaan. Dat is iets 
tussen hen. Ik praat er niet over.’

Ik vind negentien wel een mooie leeftijd. 
In onze familie trouwen mensen jong 
zonder dat we eerst verkering hebben. 
Mijn zus heeft nu de leeftijd om te 
trouwen en er zijn al een paar jongens 
bij mijn vader geweest om haar hand te 
vragen. Dat hoort zo. Eerst moeten je 
ouders hem ontmoeten en dan ook zijn 

Hij is populair en altijd met andere 
meisjes. Dat geeft me geen goed 
gevoel. Jongens en meisjes horen op 
deze leeftijd niet zo met elkaar bezig 
te zijn. De liefde is meer iets voor 
volwassenen.’ Op het platteland van 
Egypte komt het vaak voor dat jonge 
meisjes onder de achttien worden 
gedwongen om met veel oudere 
mannen te trouwen. Dat heeft vaak met 
geld te maken. Maar Haya leeft in de 
hoofdstad en leidt een ander leven dan 
leeftijdsgenoten in de kleine dorpen.  
‘Ik zou het niks vinden als mijn moeder 

Door Karin Wesselink - Heb jij wel eens een Valentijnskaart verstuurd naar iemand die je heel erg leuk vindt?  
Of waar je stiekem zelfs een beetje verliefd op bent? Bijna niets is spannender! Alleen verliefd worden op wie je 
maar wilt, mag lang niet iedereen. Nog steeds worden in sommige landen jonge meisjes uitgehuwelijkt aan veel 
oudere mannen. Of mogen ze alleen trouwen met iemand van hetzelfde geloof. Toch wint de liefde steeds vaker.



Titel

Inleiding

Tekst 1

Tekst 2

Foto 2

Foto 3

Foto 1



Vlinders in je buik

Hajar (12) uit Amsterdam (Nederland)
‘Mijn ouders vinden me veel te jong 
om over verliefdheid te praten. Ik mag 
er ook geen grapjes over maken. Hoe 
verliefdheid voelt, weet ik niet. Ik denk 
zoals zenuwachtig zijn. Met kriebels in 
je buik. Van mijn geloof mag ik alleen 
trouwen met iemand die ook moslim 
is. Zelf wil ik dat ook graag, want het 
is fijn dat je dan hetzelfde denkt over 
dingen. Soms ben ik wel bang dat ik 
verliefd word op iemand met een ander 
geloof. Hij moet dan voor mij moslim 
worden. En dat lijkt me heel moeilijk 
voor hem. Want hij is het niet gewend 
om bijvoorbeeld geen varkensvlees te 
eten en vijf keer per dag te bidden. Ik 
zou dan ook wel een beetje bang zijn 
dat hij me dat niet waard vindt. Maar 
ik wacht nog even met de liefde. Ik wil 
me nu focussen op vrienden, familie en 
school. 

Ik vind negentien wel een mooie leeftijd. 
In onze familie trouwen mensen jong 
zonder dat we eerst verkering hebben. 
Mijn zus heeft nu de leeftijd om te 
trouwen en er zijn al een paar jongens 
bij mijn vader geweest om haar hand te 
vragen. Dat hoort zo. Eerst moeten je 
ouders hem ontmoeten en dan ook zijn 

familie leren kennen. Mijn ouders willen 
dat mijn zus zelf kiest met wie ze trouwt. 
Dat willen ze ook voor mij.’

Haya (12) uit Caïro (Egypte)
‘Ik ben verliefd op een jongen van 
bijna drie jaar ouder. Hij weet het niet. 
Ik wil het hem niet vertellen, ik weet 
niet waarom. Ik schaam me. En ik ben 
bang dat ik ermee gepest word. En dat 
anderen dingen over me gaan denken. 
Dat is niet netjes. Ik heb het wel aan 
mijn moeder verteld. Maar eigenlijk 
hoop ik dat ik die jongen nooit meer zie.  

Hij is populair en altijd met andere 
meisjes. Dat geeft me geen goed 
gevoel. Jongens en meisjes horen op 
deze leeftijd niet zo met elkaar bezig 
te zijn. De liefde is meer iets voor 
volwassenen.’ Op het platteland van 
Egypte komt het vaak voor dat jonge 
meisjes onder de achttien worden 
gedwongen om met veel oudere 
mannen te trouwen. Dat heeft vaak met 
geld te maken. Maar Haya leeft in de 
hoofdstad en leidt een ander leven dan 
leeftijdsgenoten in de kleine dorpen. 
‘Ik zou het niks vinden als mijn moeder 

iemand voor mij uitzoekt. Ze weet toch 
helemaal niet of ik hem dan leuk ga 
vinden? Ik wil later een man uit mijn 
eigen land of uit Amerika. Als ik ouder 
ben, zou ik wel graag met een jongen 
naar de film willen. Daar droom ik 
stiekem toch een beetje over.’

Tvisha (12) uit New Delhi (India)
In India trouwt bijna de helft van de 
meisjes voor haar achttiende. Veel van 
deze huwelijken zijn geregeld door 
de ouders. Ook in grote steden als 
New Delhi worden mensen aan elkaar 
gekoppeld door hun familie. Er is dan 
niet altijd verliefdheid tussen de bruid 
en bruidegom. Maar dat is nu aan het 
veranderen. ‘Ik denk wel dat ik van 
mijn ouders zelf mag weten op wie ik 
verliefd word en natuurlijk wil ik later wel 
trouwen. Ik ben weleens op een bruiloft 
geweest en ik vind de ceremonies heel 
mooi, vooral als het bruidspaar elkaar 
een bloemenslinger omhangt en zeven 
keer om het vuur loopt. Huwelijken 
zijn niet altijd voor eeuwig. Vroeger 
gebeurde het nooit, maar nu is het best 
normaal dat mensen scheiden. Mijn oom 
en tante zijn ook uit elkaar gegaan. Dat 
is iets tussen hen. Ik praat er niet over.’

Door Karin Wesselink - Heb jij wel eens een Valentijnskaart verstuurd naar iemand die je heel erg leuk vindt? 
Of waar je stiekem zelfs een beetje verliefd op bent? Bijna niets is spannender! Alleen verliefd worden op wie je 
maar wilt, mag lang niet iedereen. Nog steeds worden in sommige landen jonge meisjes uitgehuwelijkt aan veel 
oudere mannen. Of mogen ze alleen trouwen met iemand van hetzelfde geloof. Toch wint de liefde steeds vaker.
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